
Beste CWI-collega’s,

Zeven jaren hebben we erop zitten. In die zeven jaar hebben we samen het Centrum voor Werk en Inkomen in Tilburg gemaakt tot wat het nu is: een op deze 

tijd toegesneden bemiddelingsorganisatie. 

CWI Tilburg is goed toegerust om de discrepantie tussen vraag en aanbod op de Midden-Brabantse arbeidsmarkt te verkleinen. Onze diensten en de manier 

waarop we die in de markt zetten, zijn in die zeven jaar voortdurend gemoderniseerd. Sommige diensten, zoals de uitkeringsintake, werden minder belang-

rijk. Andere, bijvoorbeeld de matching, hebben we sterk verbeterd. 

Ook zijn er in de loop der tijd nieuwe diensten toegevoegd. De indi-

catiestelling voor de sociale werkvoorziening, de competentietesten, 

de begeleiding van starters enzovoorts.

We herinneren ons de sombere beursvloer uit de beginjaren en de 

enorme toeloop van werkzoekenden. Een stroom die we ternauwer-

nood aankonden. Enkele verbouwingen later en onder een gunstig 

economisch tij ziet onze werkomgeving er wel even wat anders uit: 

een levendige beursvloer waar de “focus op werk” vanaf straalt. Sa-

men met andere partijen hebben we sectorale servicepunten inge-

richt en een prachtig initiatief als het jongerenloket “Blink”.

Nu zijn we klaar om de volgende, grote stap te zetten: CWI gaat deel 

uitmaken van UWV. We vormen het werkbedrijf van UWV. Goed 

voor onze klanten, zowel werkgevers als werkzoekenden. Ook voor 

ons, als werknemers van CWI, is dit een aantrekkelijke ontwikke-

ling. Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen en nieuwe mogelijkheden 

wachten op ons. En ik weet zeker, dat we er weer iets prachtigs van 

zullen maken! Met trots op wat we samen bereikt hebben en vol 

vertrouwen in de toekomst wil ik de overstap van CWI naar UWV 

markeren met dit cadeautje voor iedereen, dit prachtige boek over 

onze bedrijvige stad Tilburg. Hartstikke bedankt allemaal!

Tilburg, november 2008

Joost van Hamont 
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Geef me werk wat bij me past 
en ik hoef nooit meer te werken.

- Confusius -


